
Liturgie voor de dienst op oudejaarsavond  

31 december 2025 om 19.30 uur in de 

Margarethakerk te Easterlittens. 

Welkom (door ouderling van dienst) en het 

aansteken van de tafelkaarsen 

Votum 

O: Wij zijn hier samen gekomen in de Naam 

van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.  

Allen: Amen 

(We gaan staan) 

Groet 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 

Allen: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

V: Genade en Vrede van God de Vader, die 

als een moeder over ons waakt, en van Jezus 

Christus, lichtbrenger, en van de Geest, met 

haar inspiratie voor ons allen. 

Allen: Amen 

Zingen: Lied 221: 1, 2 en 3  

Zo vriendelijk en veilig als het licht, 

zo als een mantel om mij heen geslagen, 

zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht, 

ik roep zijn naam, bestorm Hem met mijn 

vragen, 

dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt. 

Wil mij behoeden en op handen dragen. 

Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd 

waakt over mij en over al mijn gangen. 

Wie zou ik worden, waart Gij niet bereid 

om, als ik val, mij telkens op te vangen. 

Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. 

Ik moet in lief en leed naar U verlangen. 

Spreek Gij het woord dat mij vertroosting geeft, 

dat mij bevrijdt en opneemt in uw vrede. 

Ontsteek die vreugde die geen einde heeft, 

wil alle liefde aan uw mens besteden. 

Wees Gij vandaag mijn brood zowaar Gij leeft, 

Gij zijt toch zelf de ziel van mijn gebeden.  

Bemoediging 

V: Van God is de aarde 

Allen: de wereld en al haar bewoners. 

V: Zie hoe goed en kostbaar het is, als mensen, 

verschillend van aard, verwachtend blijven 

speuren naar tekenen van hoop. 

Allen: Verlangen en vertrouwen versterken 

elkaar, gerechtigheid doet vrede dagen. 

V: Geef dat wij met alles wat ons bezighoudt, 

ons gekend en gezien mogen weten.  

Allen: Amen. 

Gebed om ontferming 

Zingen: Lied 657: 1  

Zolang wij ademhalen 

schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen 

waartoe wij zijn gedacht: 

elkaar zijn wij gegeven 

tot kleur en samenklank. 

De lofzang om het leven 

geeft stem aan onze dank. 

 

Bij de opening van het woord 

Open Uw Woord en maak ons hart daarvoor 

ontvankelijk, zodat wij de betekenis verstaan. 

Schep met Uw Geest in ons ruim baan. 

Open ons hart opdat Uw Woord in al haar 

rijkdom wordt gehoord en dat wij in dat oude 

boek vinden waar ieder mens naar zoekt. 

1e lezing: Psalm 1: 1 – 3 

1 Hoe gelokkich is de man 

dy’t op ‘e rie fan ‘e ferkearden net yngiet, 

op ‘e wei fan ‘e sûnders net stean bliuwt, 

yn ‘e gearsit fan ‘e spotters gjin sit nimt, 

 2 mar langst hat nei de wet fan de Heare 

en dêroer mimert by nacht en by dei. 

3 Hij is as in beam, oan wetterstreamen plante, 

dy’t syn frucht jout op ‘e tiid, 

dêr’t it grien net fan ferwylget. 

Alles wat er docht, bedijt. 

Zingen: Lied 841: 1 en 2 

Wat zijn de goede vruchten, 

die groeien aan de Geest? 

De liefde en de vreugde, 

de vrede allermeest, 

geduld om te verdragen 

en goedertierenheid, 

geloof om veel te vragen, 

te vragen honderd-uit; 

geloof om veel te geven, 

te geven honderd-in, 

wij zullen leren leven 

van de verwondering: 

dit leven, deze aarde, 



de adem in en uit, 

het is van Gods genade 

en zijn lankmoedigheid. 

2e Lezing: Johannes 1: 1 – 5 

Het Woord is mens geworden. 

1 In het begin was het Woord, het Woord was 

bij God en het Woord was God. 

2 Het was in het begin bij God. 

3 Alles is erdoor ontstaan, zonder het Woord is 

niets ontstaan van wat bestaat. 

4 In het Woord was leven en het leven was het 

licht voor de mensen. 

5 Het licht schijnt in de duisternis en de 

duisternis heeft het niet in haar macht 

gekregen. 

Zingen: Lied 849: 1 en 2 

Zoek de wegen van de wijsheid 

die de schepping dansend groet. 

Blijf haar volgen, schenk haar aandacht 

proef haar woorden, juist en goed. 

Wijsheid baant het pad naar vrede, 

doe ons voor wat liefde doet. 

Luister naar de stem van wijsheid, 

op de markt prijst zij haar waar. 

Hoor het woord dat mens geworden 

ware goedheid openbaart. 

Als dat woord dan kiemt en uitgroeit 

vinden recht en trouw elkaar. 

Overdenking 

Orgelspel 

Zingen: Lied 793: 1 en 3  

Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt, 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet;  

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruilofts-stoet. 

Bron van liefde licht en leven 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen, 

liefde heeft de eeuwigheid. 

Dank en voorbeden 

Stil gebed 

Onze Vader 

Mededelingen en inzameling van gaven 

Zingen: Tuskentiden 237: 1, 2 en 4 

Hear wês mei ús oant in oare kear, 

wol oant wersjen oer ús weitsje. 

Lit gjin kwea ús rigen reitsje. 

Hear wês mei ús oant in oare kear. 

Hear wês mei ús oant in oare kear, 

wol ús mei Jo wjukken hoedzje, 

stypje as de stoarmen woedzje. 

Hear wês mei ús oant in oare kear. 

Hear wês mei ús oant in oare kear, 

as wy wurch en warleas binne, 

lit ús dan troch Jo oerwinne. 

Hear wês mei ús oant in oare kear. 

Zegenbede 

Dat it paad op dy takomt, 

en de wyn de goede kant út waait, 

dat de sinne blier dyn antlit beskynt. 

En oant wy elkoar wer moetsje: 

frede, lok en ljocht….. 

frede, lok en alle goeds….. 

Zingen: Amen (3 x gezongen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organist: Mars van ’t Veer 
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