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‘Vraagt iemand u
waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is,

wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.”

(I Petrus 3:15, NBV21)

Appelboom

De zomer is voorbij, het kerkenwerk gaat weer
beginnen: startzondag, jeugdwerk, leerhuis en
allerlei creatieve werkvormen worden uit de kast
gehaald ter verdieping van ons geloof en verbreding
van onze gemeenschap. We moeten dat hoog
houden, ook nu op het wereldtoneel zowel in het
Oosten als in het Westen de wolken zich
samenpakken. ‘Ook als ik wist dat morgen de
wereld zou vergaan, plantte ik vandaag nog een
appelboom’, zou Luther ooit hebben gezegd. Dat
beeld houd ik graag voor ogen, bij al die schijnbaar
onbetekenende dingen die we doen.

Beleidsplan

Zo zijn we in de classis bezig met een nieuw
beleidsplan: de wereld kan er zomaar heel anders
uit gaan zien, en wie kijkt daar dan nog naar? Maar
we gaan er toch op broeden, al was het maar om de
gedachten te ordenen en ons te oefenen in het
geestelijk gesprek. Nummer 4 van deze nieuwsbrief
was een eerste aanzet. Als u er ook een steentje
aan bij wilt dragen kunt u daar dit najaar op
kerkenraad of gemeenteavond een met elkaar over
spreken. We zijn benieuwd naar uw inbreng.

Gemeenteavond

Als we het dan toch over de gemeenteavond
hebben: misschien zoekt u nog een spreker voor na
de pauze. Laatst sprak ik met mensen van het
studentenpastoraat, die graag eens een presentatie
willen verzorgen. En op de website van de classis
vindt u bij ‘aanbod’ nog meer mogelijkheden. U
kunt ook contact opnemen met Jannie Boonstra

voor een presentatie van Kerk in Actie.
(j.boonstra@protestantsekerk.nl)

Regiobijeenkomsten Kerk in Actie 2025

Over Kerk in Actie gesproken: de
regiobijeenkomsten dit najaar hebben een hoogst
actueel thema: de vluchteling in ons midden.
Diaconieén krijgen een uitnodiging, maar ook
andere belangstellenden zijn welkom: op 27/10 om
13.30in Stiens, op 03/11 om 19.30 in Heerenveen,
op 10/11 om 13.30 in Bolsward en op 17/11 om
19.30 in Surhuisterveen. Wel graag even aanmelden
via de link op de website van de classis of bij:
j.boonstra@protestantsekerk.nl.

Kerkasiel Kampen

Wanneer u concreet iets voor vluchtelingen wilt
doen, maak ik u graag attent op het kerkasiel in
Kampen. U heeft er wellicht in de krant al eens iets
over gelezen. Met een doorlopende viering biedt de
kerk hier een veilig onderkomen aan een gezin dat
uitgezet dreigt te worden. En van die viering kunt u
met uw gemeente een stukje invullen. U leest er
alles over op de website: www.kerkasielkampen.nl.

Inspiratiefestival 2025

‘Jutten is je laten inspireren door wat je niet zocht
maar wel vindt!’ In het weekend van 16, 17 en 18
oktober hebt u daar alle gelegenheid voor op
Terschelling. Het hele eiland is dan ontmoetingsplek
voor vernieuwende initiatieven op het gebied van
geloof, kerk en samenleving. Er zijn concerten,
spirituele wandelingen, theatervoorstellingen,
boekpresentaties, meditaties op de getijden,
vieringen in kerk en kroeg, lezingen, bibliodans en
veel muziek en cultuur. Omdat overnachtings-
plaatsen beperkt zijn, is het zaak om je tijdig aan te
melden. Meer informatie is de vinden op
www.inspiratiefestvalterschelling.nl.
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Muziek Meezing Festijn 2025

De stichting KMVH-Friesland (Kerken & Mensen
met een Verstandelijke Beperking) organiseert
zaterdagmiddag 4 oktober een muzikale middag
voor iedereen, met (meezing-)optredens van vele
muzikanten, waaronder ook Elly Zuiderveld.

De middag begint om 13.30 uur in De Arke, Flevo
161 in Drachten. ’s Morgens is er ook nog een
workshop, speciaal voor vrijwilligers die zich
inzetten voor mensen met een verstandelijke
beperking. Voor meer informatie over zowel de
ochtend als de middag kunt u terecht bij ds. Piet
Hulshof, secretaris@kmvhfriesland.nl.

Alde Fryske Tsjerken

Op 9 september 2025 was de stichting Alde Fryske
Tsjerken precies 55 jaar jong. In al die jaren zette zij
zich in voor behoud én gebruik van bijzondere
kerken in Fryslan. In 55 jaar nam de stichting al 56
kerken over van kerkelijke gemeenschappen die zelf
hun gebouwen niet meer kunnen beheren. Soms
worden die nu gebruikt voor andere publieks-
activiteiten, maar vaak ook nog voor kerkdiensten.
Zo werkt het twee kanten op: gemeenten worden
ontlast en vierplaatsen blijven behouden.

Om dit werk te kunnen blijven doen is de stichting
afhankelijk van giften en legaten. Misschien is de
verjaardag van de stichting een mooi moment om
daar werk van te maken. U kunt de stichting mailen:
info@frysketsjerken.nl.

Kerk op het dorp

Bij missionaire projecten denken veel mensen eerst
en vooral aan pioniersplekken in de grote steden,
maar op 27 oktober 2025 organiseert de IZB een
bijeenkomst over de mogelijkheden om je geloof te
delen met dorpsgenoten. Met een inleiding en drie
workshops om uit te kiezen krijg je een beeld van
de mogelijkheden die er zijn. De bijeenkomst begint
om 10.00 uur in De Ontmoeting in Damwoude
(Foarwei 4) en wordt afgesloten met een lunch.
Voor aanmelden en meer informatie over de I1ZB en
deze ochtend: www.izb.nl/bijeenkomsten

Studiedag 2026

Op 4 februari organiseert de classis een studiedag
voor predikanten en kerkelijk werkers over ‘macht
en gezag, leiding en dwang’ . Een uitvoeriger
uitnodiging volgt, maar de datum ligt nu vast.

Emeriti

Eind augustus kregen alle collega’s een brief met
nog meer studiemogelijkheden dichtbij huis. En
toen dacht ik: zou dit ook voor emeriti interessant
kunnen zijn? Helaas hebben we als classis alleen de

adressen van de dienstdoende predikanten.
Jammer. Maar als nu eens elke emeritus een mailtje
naar de classis stuurt, dan maken we daar een lijst
van voor volgend keer. U kunt dit sturen naar onze
scriba: scriba@classisfryslan.nl.

Vertalers

Regelmatig krijg ik een compliment voor het mooie
fries in deze nieuwsbrieven. Dank daarvoor! Maar ik
geef die dank ook meteen door: het mooie fries is
niet van mij, maar van een groep van vier
enthousiaste vertalers, die verder graag onbekend
willen blijven. En voor wie deze brief in het
Nederlands leest: de vertaling is inderdaad veel
mooier dan het origineel...

Appeltaart

Adreslijsten, zangmiddagen, oude kerken en
beleidsplannen: het lijkt niets tegen de achtergrond
van de grote gebeurtenissen om ons heen. Daarom
nog even terug naar die appelboom van het begin.
Lutheranen eten op 31 oktober appeltaart. Ik heb
‘m nog precies in het hoofd zoals mijn moeder het
me leerde: 600 bloem, 400 boter, 200 suiker, twee
eidooiers en een kilo appels die een nacht in suiker
en kaneel hebben gestaan. Mijn moeder deed er
nog wat abrikozenjam over, ik doe het met
cashewnoten, minder suiker en meer kaneel. Die
appeltaart is een troostvol vooruitzicht nu de zomer
voorbij is, maar verwijst ook naar die appelboom
die je toch nog gaat planten als de wereld ten onder
dreigt te gaan. Het is een traditie die ook breder
binnen ons kerkverband wordt opgepakt, bij de
koffie na de dienst op of rond Hervormingsdag.

Luther

Of het citaat echt van Luther is en hoe hij z'n
appeltaart at, dat kunt u hem zelf vragen, want op
31 oktober komt hij naar Leeuwarden in de persoon
van theoloog, schrijver en theatermaker Kees van
der Zwaard. Ik heb zijn voorstelling over Luther ooit
eens gezien, en de zaal hing aan zijn lippen. Ik ga
dus gewoon weer. (Lutherse kerk, Nieuwe
Oosterstraat 28-30, zaal open vanaf 19.30 uur,
aanvang 20.00 uur, vrijwillige bijdrage welkom)

Met hartelijke groet,

ds. Riemer Praamsma
uw classispredikant

Zie ook de website: classisfryslan.nl

Mededelingen voor het volgend nummer (5 november)
graag inleveren véor 29 oktober.
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